Verslag tournee BAVO CANTORIJ naar Noord-Portugal, 14-20 oktober 2016

Vrijdag 14 oktober 2016 - Vertrek van het koor

Op de koude maar zonnige vrijdagmiddag van 14 oktober vertrok de Bavo Cantorij met de bus vanaf de Kathedraal
richting Schiphol. Ook bij dit tournee bleven de knoflookgehaktballetjes van Maarten de Wit (oud koorlid) niet uit;
traditiegetrouw werden deze in de bus uitgedeeld en onder het genot van de stinkende walm werd alvast een eerste
meerstemmige uitvoering van het kerstrepertoire ingezet. De sfeer zat er binnen no-time in en met gesmeerde stemmen
en een gevulde maag arriveerden we bij de vertrekhal. De incheck verliep zo snel als mogelijk voor Schipholbegrippen
zodat we ons al snel konden verzamelen bij de douane. Het was nog wel even spannend of een paraplu in één van de
tassen wel of niet zou worden aangemerkt als gevaarlijk explosief, maar gelukkig kon een tweede douanier al snel
beamen dat het ding simpelweg niet opende omdat hij kapot was.

De vlucht naar Porto ging voorspoedig en al na 22 uur werden we gastvrij ontvangen door Jorge, de Portugese gids die
het koor de komende week zou begeleiden tijdens het tournee. Hij dirigeerde ons naar de bus die ons naar het Ofir Beach
Resort hotel zou brengen . Bij aankomst konden we ondanks het late tijdstip nog genieten van een heerlijk buffet om
vervolgens moe maar dankbaar richting onze fenomenale kamers te vertrekken voor een goede nachtrust.

Zaterdag 15 oktober 2016 - Vertrek van de volgers

Terwijl het koor al vroeg op pad was voor de eerste repetitie in Braga en de daarop volgende rondleiding in Guimaraes,
verzamelde zich op Schiphol de groep Volgers. De Volgers waren deelnemers aan de parallelreis die de Stichting Vrienden
van de St. Bavo Koren had georganiseerd. Naast de vlucht en de accommodatie waren alle concerten van het koor
inbegrepen, inclusief busvervoer. Tevens stonden er meerdere excursies op de planning waarvoor men zich optioneel kon
aanmelden.

Na een prima vlucht werden de Volgers op de luchthaven van Porto opgevangen door reisleidster Juliétte en de Portugese
gids Ana. De bus stond klaar en tijdens de rit naar het hotel kregen de gasten alvast de sleutel van hun hotelkamer en
een korte introductie van het programma voor de komende week. Net als bij het koor viel het luxe hotel ook bij de
Volgers direct in de smaak. De accommodatie heeft een prachtige ligging direct aan zee en biedt verschillende facilitaire
voorzieningen, zoals een zwembad en een aantal tennisbanen.

Om 18:30 uur verzamelden de Volgers en het koor zich in de bar van het hotel voor een zeer gezellige gezamenlijke
borrel om dit bijzondere tournee ‘af te trappen’. Na afloop begaven we ons richting het restaurant voor het diner, waar al
snel duidelijk werd dat alle Volgers graag wilden deelnemen aan alle excursies. Met zoveel animo kon het niet anders dan
dat het een ontzettend gezellige week zou worden, vol onvergetelijke ervaringen.

Zondag 16 oktober 2016 - Bezoek aan Braga

Zondagochtend stond de Hoogmis in de Sé Catedral te Braga (foto links) op de planning; de zetel van het aartsbisdom
van Braga en om die reden ook een van de belangrijkste gebouwen van het land. Onze eigen Eric Fennis ging de mis voor,
samen met de Portugese priester, terwijl de zeereerwaarde heer van der Plas, één van de Volgers, concelebreerde. Het
koor zong een prachtig repertoire waar zoals verwacht veel
Portugezen op af waren gekomen. Uit de reacties na afloop kon
duidelijk worden opgemaakt dat de Bavo Cantorij een
indrukwekkend visitekaartje achterliet.

Na afloop startte voor de Volgers de rondleiding door Braga
onder leiding van Ana, die veel wist te vertellen over de historie
van deze prachtige stad. Vooral bijzonder zijn de vele kerken en
kloosters in Braga. In de hele stad bevinden zich maar liefst 300
kerken en kloosters, waarvan 50 in het centrum.

De toer eindigde op het plein voor de Sé Catedral waarna de
Volgers op eigen gelegenheid konden gaan genieten van een
lunch, om i 5 ;
vervolgens : :
weer terug te
keren naar
het hotel voor
wat vrije tijd.

Het koor was
intussen in
Povoa de
Varzim, waar zij een rondleiding kregen door het beroemde Castelo da
Pavod. Een monumentaal pand van Openbaar Belang in Portugal. Na de
rondleiding begon voor hen de repetitie voor het concert van diezelfde
avond in de Igreja da Misericérdia (foto rechts). De organisatie had een
prachtig restaurant gereserveerd voor het diner, waar het koor die
avond vriendelijk werd ontvangen voor een Portugees diner.

Om 17:30 uur vertrok de bus met de Volgers richting Povoa voor het
avondconcert. In een bomvolle kerk wist de Bavo Cantorij wederom te
verbazen met een geweldige uitvoering van stukken van onder meer
Britten, Bach en Sweelinck.







